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 Witte Kerk Naarden  
 Zondag 18 januari 

  

   

Voorganger: ds. Jacomette de Blois 
Organist: Wybe Kooijmans 
 

VOORBEREIDING 

Orgelspel ter voorbereiding: Liebster Jesu, wir sind hier  -  Joh. Seb. Bach 

We bereiden ons onder het orgelspel in stilte voor op de dienst. 

Begroeting door de ouderling van dienst. 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.  

We gaan staan. 

♫ Psalm 65 strofe 1 en 2     (t. Willem Barnard, m. Straatsburg 1545) 
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2 Zalig wie door U uitverkoren 
   mag wonen in uw hof, 
   hoezeer hij door zijn schuld verloren 
   terneerlag in het stof. 
   Wij worden door U begenadigd 
   die heilig zijt en goed. 
   Gij die ons in uw huis verzadigt 
   met alle overvloed. 
 
Bemoediging  en drempelgebed  

V :  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G:  en nooit laat varen het werk van zijn handen. 
V: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 

blijft dit huis leeg 
en als Gij zelf niet met ons gaat, 
zijn wij vergeefs bijeen; 
wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 
weten wij geen raad.  

G: Breng ons dan tot waar Gij zijt, 
tot voor uw lichtend aangezicht. 
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 

V: Maak dan uw stem hoorbaar, 
ons lied waarachtig 
en ons gebed bezield. 

G: Amen. 
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♫ Zo lang de mensen woorden spreken - lied 981 strofe 2, 4 en 5 
   (t. Huub Oosterhuis, m. Tera de Marez Oyens) 

 

 

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
   Gij redt de wereld van de dood. 
   Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
   zijn lichaam is het levend brood. 

5 Daarom moet alles U aanbidden, 
   uw liefde heeft het voortgebracht, 
   Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
   o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

We gaan zitten. 
 
Kyriegebed in drie delen telkens beantwoord met: lied 463 strofe 6, 7 en 8 

(t. Sytze de Vries, m. Kenneth George Finlay) 
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7 Christe eleison, 
   nog is niet verstomd 
   ons verlangend roepen 
   dat Gij spoedig komt! 

8 Kyrie eleison, 
   wees genadig, Heer! 
   Breng ons naar de morgen 
   wacht niet langer meer! 

 

♫ Hij gaat u voor in wolk en vuur - Glorialied 655 strofe 2 en 3 
(t. Willem Barnard, m Frits Mehrtens) 

 
 
3 Een lied van uw verwondering 
   dat nóg uw naam niet onderging, 
   maar weer opnieuw geboren is 
   uit water en uit duisternis. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de Heer.  
 
We openen met de kinderen de Bijbel. 
 
Gebed 
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♫ Een ster ging op uit Israël - lied 496 strofe 1 en 3 (t. Jan Duin, m. Engeland) 

 
 
3 Gij morgenster en mensenzoon, 
   breng ons de nieuwe tijd, 
   waarin de wereld wordt bewoond 
   door uw gerechtigheid. 
   Dan is uw heil aan ons geschied, 
   u allen even na, – 
   dan zingt de schepping weer dit lied 
   tot in de gloria. 
 

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst 
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1e lezing: Jesaja 62: 1-6   

♫ Om Sions wil zwijg ik niet stil - lied 176 strofe 1 en 3 
(t. Jan Wit, m. Johann Stobaüs) 

 
 
3 Zoals een maagd die wordt gevraagd 
   is Sion opgetogen. 
   Zoals een bruid haar man verblijdt 
   zal zij de Heer verhogen. 
   Haar land zal niet verlaten zijn, 
   ’t zal bruiloft in haar straten zijn 
   en lente in haar hoven. 
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2e lezing: Johannes 2: 1-11 
 

♫ Bron van liefde, licht en leven - lied 793 strofe 1 en 3  
(t. André troost, m. John Zundel) 

 

3 Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

Overdenking 
 
Orgelspel: Bewerking van lied 793 -  Feike Asma 
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DIENST  VAN  HET ANTWOORD 

♫ Geen ander teken ons gegeven - lied 489 strofe 2 en 3 
(t. Huub Oosterhuis, m. 1543/Genѐve 1551) 

 

 
3 Zoals de zon komt met zijn zegen 
   een bruidegom van licht en vuur, 
   zo komt de koning van de vrede, 
   voorgoed gekomen is zijn uur. 

    
Hij huwt de mensen aan elkander 
   zijn liefde gaat van mond tot mond. 
   Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
   Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 

De kinderen komen terug. 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 
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Dankgebed, 3 voorbeden, voorbeden besloten met strofe 1, 2 en 4 van lied 650 
(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 

 

 

 

 

2 Gods goedheid is te groot 
   voor het geluk alleen, 
   zij gaat in alle nood 
   door heel het leven heen. 

4 Omdat zij niet vergeet 
   wie godverlaten zijn: 
   de wereld hemelsbreed 
   zal goede aarde zijn. 

 
Stil gebed, Onze Vader 

Mededelingen vanuit de gemeente 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week 
       Allen gaan staan. 

♫ slotlied Zoekend naar licht -  1005 strofe 1, 4 en 5  

(t. en m. Bernadette Farrell, vert. Elly Zuiderveld-Nieman) 
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4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
   zoekend naar warmte zijn velen koud. 
   Maak ons een huis van levende stenen, 
   schuilplaats door U gebouwd. 
   refrein 

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
   voor zoveel leed, zoveel gemis. 
   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
   totdat uw rijk hier is. 
   refrein 
 
Zegen, met gezongen Amen. 
 

Orgelspel: Introduction & Allegro - John Stanley 

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd. 
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Collecte 
50 % van de collecte is bestemd voor de Protestantse Kerk 2026 - Missionair werk 
(Nederland, proefplekken)  

Een proefplek is een gastvrije, missionaire gemeenschap of kerkplek. Ze heten ook 
wel pioniersplekken, presentieplekken of 
kliederkerken. De Protestantse Kerk 
ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk-
zijn.    
Kerk-zijn buiten de gebaande paden  
Het woord proefplek geeft iets aan van 
‘experimenteren’: hier hebben mensen die weinig tot geen verbinding hebben met 
de ‘traditionele’ kerk, de ruimte om het geloof te verkennen en iets van God te 
ervaren. Het zijn vaak jongeren en mensen met diverse culturele achtergronden 
die zich hierdoor aangesproken en thuis voelen.  
25 % voor het eigen kerkenwerk 
25 % voor de eigen diaconie 

 
De bloemen die vorige week op tafel stonden, waren voor  
mw. Loes Griffioen-Hendrikse 
  
Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de 
dienstdoend diaken na afloop van de dienst. 
 

Activiteiten deze week: 
Maandag 19 januari: Gesprekskring rond Bijbel en leven  
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 
 
Dinsdag 20 januari: Koffieochtend 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 
 
Dinsdag 20 januari: Cantorijrepetitie 
Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 
 
Donderdag 22 januari: de Veste-Viering 
Voorganger is ds. Evert-Jan van Katwijk 
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Volgende week: 
Zondag 25 januari, viering Maaltijd van de Heer 
Witte Kerk – 10.30 uur! 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
 
Zondag 25 januari: Kliederkerk van 4 - 94 jaar  
Tijd & locatie: vanaf 16.00 uur, Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14 Bussum 
 
Samen met jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen 
ontdekken. Dat is de Kliederkerk. Een verrassende vorm van samen kerk-zijn met 
mensen die weinig of niets met kerk hebben maar ook met meer betrokken 
kerkleden. De naam is niet voor niets gekozen. Die wijst op de chaos, het geklieder, 
van het dagelijkse bestaan waar we allemaal mee te maken hebben. God is 
aanwezig in ons geklieder en creëert iets goeds in en uit de chaos. De creativiteit 
van de kliederkerk helpt kinderen en volwassenen om te leren in het voetspoor 
van Jezus te gaan. 
Een Kliederkerkbijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: 
-samen ontdekken door spel  en creatieve opdrachten 
-samen vieren, luisteren naar het Bijbelverhaal 
-en samen eten. 
De Kliederkerk is voor jong en oud samen. Het is ideaal voor gezinnen met 
kinderen, maar ook opa’s en oma’s met kleinkinderen, ooms of tantes met neefjes 
en nichtjes, of jouw buurkinderen kunnen meedoen. 
Er is ongeveer om de twee maanden een Kliederkerk van 16.00 tot 18.15 uur.  
Jij bent van harte welkom in de Wilhelminakerk (Wilhelminaplantsoen 14) in het 
centrum van Bussum. 
 
Website: www.pkn-naarden.nl 
 

 

https://www.google.com/maps/search/Wilhelminaplantsoen+14?entry=gmail&source=g
about:blank

